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Zondag 3 mei 2026 om 10.00 uur 
Thema: Waartoe ben jij geroepen? 
In de bijbel gaan vele verhalen over roeping, zoals de 
roeping van Samuel. Een hele jonge jongen hoort drie keer 
een stem in de nacht, maar hij herkent die stem niet gelijk. 
Roeping is dus niet altijd gelijk helder. Vorige week was het 
roepingenzondag. Dat bestaat nog niet zo lang in onze kerk. 
Het is in het leven geroepen om zo aandacht te hebben 
voor de roeping van het predikantschap, tot kerkelijk werk 
en tot dienst in de kerk. Maar we kunnen het veel breder 
zien. Worden we niet allemaal op een bepaalde manier 
geroepen? Tja, dan is de vraag ook wat is roeping dan 
precies? Hoe werkt het? Hoe herken ik het? Ook als je jong 
bent net als Samuel.  
En stel jezelf eens de vraag; waartoe voel jij je geroepen?  
Er is 10-plusclub, kindernevendienst t/m groep 6 van 
de basisschool en crèche voor de allerjongsten. 
Voorganger : ds. Nicolien Luitwieler uit Willemstad 
OVD  : Hennie Spek 
Organist : Jaco van de Werken 
Lector : Sonja van Dis-Nieuwkoop 
Lezing : 1 Samuel 3: 1-10 en 19-21 
Zang : Lied 612 

: Psalm 98: 1 en 4 
: Lied 700: 3 
: Lied Samuel 
: Lied 317 

 : Lied 975: 1, 2 en 3 
Crèchedienst : Winanda Smits 
KND-leiding : beneden Femke en Joël 
      boven Elian Scheurwater 
10-plus  : Jacomine van der Schans  
 
Lisa Bok zingt You Say van Lauren Daigle: 
I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough 
Ik worstel met de stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik 
niet goed genoeg ben 

Every single lie that tells me I will never measure up Elke 
leugen vertelt me dat ik nooit zal voldoen 

Am I more than just the sum of every high and every low?  
Ben ik meer dan slechts mijn goede en slechte 
eigenschappen? 

Remind me once again just who I am, because I need to 
know (ooh oh)  
Herinner me opnieuw aan wie ik ben, ik heb het nodig het te 
horen 
 
You say I am loved when I can’t feel a thing  
U zegt dat ik geliefd ben op het moment dat ik het niet voel 

You say I am strong when I think I am weak  
U zegt dat ik sterk ben als ik zelf denk dat ik zwak ben 

You say I am held when I am falling short  
U zegt dat U mij vasthoudt als ik tekort schiet 

When I don’t belong, oh You say that I am Yours  
Als ik nergens bij hoor zegt U dat ik van U ben 
 

And I believe (I), oh I believe (I)  
En dat geloof ik 

What You say of me (I)  
Wat U over mij zegt 

I believe  
Geloof ik 
 
The only thing that matters now is everything You think of 
me  
Het enige wat telt is wat u over mij denkt 

In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh) 
In u vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit. 

You say…. 
Taking all I have and now I'm laying it at Your feet  
Ik neem alles wat ik heb en leg het aan uw voeten 

You have every failure God, and You'll have every victory, 
(ooh oh)  
Al mijn falen en fouten leg ik bij U en U heeft de overwinning 

You say… 
 
Collectes: 
1. Werelddiaconaat Libanon via Kerk in Actie* 
2. Onderhoud Pastorie 
3. Renovatie Bovenzaal Kerk 
*) Werelddiaconaat Libanon via Kerk in Actie 
Terwijl de VS, Israël, Hezbollah en Iran een oorlog 
uitvechten, worden ook de inwoners van Libanon zwaar 
getroffen. In korte tijd vielen honderden doden, onder wie 
veel kinderen, en meer dan 500.000 mensen sloegen op de 
vlucht. Kerk in Actie komt in actie met noodhulp voor 
mensen die alles zijn kwijtgeraakt. 
 
Overschrijving t.n.v. PG te Heusden op NL37RABO 
0121707520 of via https://pgheusden.nl/gift 

 
 
Deze week denken wij in het bijzonder aan: 
het echtpaar Metz-van den Oven. 
 

mailto:scriba@pgheusden.nl
http://www.pgheusden.nl/
https://pgheusden.nl/gift


 

 

3 mei 2026 

 

Kopij kan tot donderdagavond worden aangeleverd via: scriba@pgheusden.nl - www.pgheusden.nl 

Bloemengroet 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke 
groet van de gemeente naar mevr. Linda Bos. 
 
Sams' Kledingactie. 
De diaconie wil iedereen hartelijk bedanken voor het 
inleveren van zakken met kleding en schoenen. 
Het was een groot succes, uiteindelijk zijn er 98 
zakken ingezameld!  
 
KERKAUTO 
Kunt u niet zelfstandig naar de kerk komen, neemt u 
dan contact op met Ellen Jansen via: 
jufellen1@hotmail.com. Wij halen u graag op! 
 
AGENDA 
Zondag 10 mei om 10:00 uur en om 17.00 uur 
voorganger ds. Jilles de Klerk. 
Dinsdag 5 mei, 20.00 uur: belijdeniskring 
(pastorie) 
Donderdag 7 mei, Welkom aan tafel in De Schakel te 
Oudheusden, inloop vanaf 17.00 uur, aanvang 
maaltijd 17.30 uur. 
 
HUWELIJK 
Vrijdag 8 mei hopen Marijke Vos en Jan Versteeg te 
trouwen. De kerkdienst waarin zij een zegen over hun 
huwelijk willen vragen begint om 16.00 uur in de 
Catharijnekerk in Heusden. De kerk zal geopend zijn 
vanaf 15:00 voor koffie en thee. 
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te 
wonen 
 
Ontvangen legaat 
Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar u te 
melden dat zij een legaat van € 1.056,75 hebben 
mogen ontvangen. 
 
Ontvangen gift 
Ouderling  Willy van der Laan heeft een gift 
ontvangen van € 25 voor de eredienst.  
Hartelijk dank voor deze gift! 
 
 
 
 
 
 

POËZIEDIENST 
Op zondag 10 mei om 17.00 uur (inloop 16.30 uur) is 
er in onze kerk een Poëziedienst rond J.B. Charles, 
dichter, denker en verzetsman. Zijn gedichten worden 
verbonden met een korte overweging over zijn leven 
en de betekenis van zijn werk, m.n. in de dagen rond 
4 en 5 mei. Naast de poëzie worden er ook passende 
liederen gezongen. De muzikale begeleiding is in 
handen van Jaco van de Werken (orgel), Connie van 
der Dussen (cello) en Ad van der Dussen (piano).   
Iedereen is welkom voor een uur van poëzie, zang en 
reflectie. 
 
OPEN KERK 2026 
Vanaf tweede Pinksterdag 25 mei tot en met de Open 
Monumentendag in september is onze kerk open voor 
bezoekers op de middagen van woensdag en 
zaterdag. Graag willen we het medewerkersteam 
versterken. Niet moeilijk, wel mooi om te doen! 
Aanmelden kan tot en met 15 mei bij kerkrentmeester 
Gijs de Hoop, tel. 06-51833983 
Reacties: www.kerkrentmeester@pgheusden.nl  
 
Zondag 14 juni: Heel Heusden Zingt 
Er zijn liederen die veel voor je betekenen. Je hoorde 
ze of zong ze bij een bijzondere gebeurtenis of 
omstandigheid. Telkens als je dat lied hoort, doet het 
je daaraan denken en wordt je weer geraakt. Het doet 
je denken aan een blijde of verdrietige gebeurtenis. 
Aan iemand die je lief was of aan een plek die veel 
indruk op je maakte. Heeft u zo'n lied? Geef dat dan 
aan mij door en schrijf erbij waarom het zo'n betekenis 
voor u heeft. Op zondagmiddag 14 juni zingen we het 
dan in de middagdienst. Die wordt samengesteld uit 
door u ingebrachte liederen en verhalen. Ik hoor 
graag welk lied u veel doet: jmdeklerk@pgheusden.nl 
of via Whatsapp. 
 
 
 

mailto:scriba@pgheusden.nl
http://www.pgheusden.nl/
mailto:jufellen1@hotmail.com
http://www.kerkrentmeester@pgheusden.nl

