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Kopij kan tot donderdagavond worden aangeleverd via: scriba@pgheusden.nl - www.pgheusden.nl 

Zondag 26 april 2026 om 10.00 uur 
Er is kindernevendienst t/m groep 6 van de 
basisschool en crèche voor de allerjongsten. 
Voorganger : ds. Jilles de Klerk 
OVD  : Frans Scheefhals 
Organist : Sander van Keulen 
Lector : Leo van der Laan 
Lezing : Hebreeën 4:14 - 5:14 
Zang : Psalm 17: 1, 3 en 7 

: Lied Mijn hart wacht stil op U, o Heer 
: Lied 575: 1, 4 en 6 
: LvdK 461: 1, 2, 5, 6 en 7 
: Lied Ga nu heen in vrede 

 : Lied 708: 1 en 6 
Crèchedienst : Marian Schouten 
KND-leiding : beneden Sem en Ibe 
      boven Hedy Vos 
 
Collectes: 
1. Hulp Oost Europa* 
2. Onderhoud Kerkgebouw 
3. Renovatie Bovenzaal Kerk 
*) Stichting HOE zet zich al 50 jaar in voor Oost Europa, in 
diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs. 
 
Overschrijving t.n.v. PG te Heusden op NL37RABO 
0121707520 of via https://pgheusden.nl/gift 

 
 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke 
groet van de gemeente naar Emmy Noorda. 
 
AGENDA 
Zondag 3 mei om 10:00 uur voorganger ds. Nicolien 
Luitwieler uit Willemstad. 
 
Woensdag 29 april Avondgebed in het koor van de 
kerk, 19.15-19.45 uur. Er wordt een vaste liturgie 
gevolgd. Voorbeden kunnen genoteerd worden in het 
voorbedenboek dat op de tafel achter in de kerk ligt. 
Het avondgebed wordt uitgezonden via het YouTube 
kanaal van onze gemeente. 

Donderdag 30 april, v.a. 19.30 uur: ringavond over 
‘De toekomst van de kerk’ met classispredikant Marco 
Luijk (De Burg, Oude Kerkstraat 19a, Aalburg). 
 
Roepingenzondag en ringavond 
A.s. zondag heeft de PKN als 'roepingenzondag' 
bestempeld. Er wordt dan stilgestaan bij de roeping 
van de gemeente en ook bij de roeping tot het 
predikantschap. De Rooms Katholieke Kerk kent zo'n 
roepingenzondag al langer. In die kerk heeft die te 
maken met het priestertekort en ook in onze kerk zal 
dat mede de achtergrond vormen. Want ook onze 
kerk kent een predikantentekort. Dat merken we ook 
in onze werkgemeenschap: er zijn verschillende 
gemeenten al geruime tijd vacant en het kost moeite 
om nieuwe predikanten te vinden.   
Niet alleen deze zondag, maar ook op donderdag 30 
april zal dat aan de orde komen. Op die datum is er 
een avond voor ambtsdragers en gemeenteleden uit 
de regio over ‘De toekomst van de kerk’. 
Classispredikant ds. Marco Luijk gaat daarover met 
ons in gesprek. Veel gemeenten zien het aantal leden 
afnemen. Een volgende generatie lijkt niet meer zo 
betrokken te willen zijn bij de kerk als hun ouders en 
grootouders. Tegelijkertijd is er nieuwe belangstelling 
voor de kerk, van ‘herintreders’, maar ook van 
mensen zonder kerkelijke achtergrond. Gemeenten 
ontplooien ook missionaire initiatieven om 
nieuwkomers te interesseren en te verwelkomen. 
Welke zijn ‘succesvol’ en wat blijkt minder te werken? 
Toch zijn er ook gemeenten die al dit soort problemen 
niet kennen. Zij kennen een goed gevulde kerk op 
zondagmorgen en een gemeenteopbouw met 
jongeren en jonge gezinnen. Hoe komt dat? Doen zij 
het beter dan andere gemeenten? Of trekken ze leden 
uit andere gemeenten weg, bijvoorbeeld omdat jeugd 
daar wil zijn waar jeugd is? Nu igeloven we dat de 
toekomst van de kerk in Gods hand is. Wat betekent 
dat voor ons plannen en organiseren? Valt de kerk 
wel te organiseren of moet je het eenvoudig in 
vertrouwen in Gods hand leggen? We willen daarover 
met elkaar spreken op donderdag 30 april a.s. in De 
Burg van de Nieuwe Kerk, Oude Kerkstraat 19a 4261 
BL in Wijk en Aalburg. Inloop met koffie vanaf 19.30 
uur. Aanvang van de avond 20.00 uur.  
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OPEN KERK 2026 
Vanaf tweede Pinksterdag 25 mei tot en met de Open 
Monumentendag in september is onze kerk open voor 
bezoekers op de middagen van woensdag en 
zaterdag. Graag willen we het medewerkersteam 
versterken. Niet moeilijk, wel mooi om te doen! 
Aanmelden kan tot en met 15 mei bij kerkrentmeester 
Gijs de Hoop, tel. 06-51833983 
 
Sam’s kledingactie, afgelopen zaterdag, was een 
groot succes. Maar liefst 92 zakken ingezameld. 
Hartelijk bedankt allemaal! 
 
Bericht van de kerkrentmeesters  
Met de kerkvoogdij van Hersteld Hervormd Heesbeen, 
Is er naast de overeenkomsten van het kerkgebouw 
en begraafplaats, nu ook overeenstemming bereikt 
over de verkoop van het woonhuis. 
Verdere informatie volgt in de komende weken. 
 
Daar gaan we weer: Solidariteitskas…. 
Jazeker, in de meimaand = vakantiegeld-maand gaan 
we, de kerkrentmeesters, weer de Actie Solidariteits-
kas lanceren. U kent ’t nog van alle voorgaande jaren: 
Wij vragen een tientje en daarvan moeten we 5 euro 
afdragen aan de landelijke kerk en 5 euro mogen we 
toewijzen aan een eigen doel binnen onze gemeente. 
Probleem: met ingang van dit jaar moeten we € 7,50 
afdragen aan de landelijke kerk (verplicht). Dus het 
tientje wordt opgeschaald naar € 12,50. Maar: dit jaar 
houden we het tientje in ere, we doen € 7,50 naar 
‘Utrecht’ en doen € 2,50 naar een eigen bestemming 
binnen onze gemeente. Waarom? Omdat we ook op 
deze manier nog eens onze dank en erkentelijkheid 
willen uitdrukken naar u, gemeentelid, die ons zo 
verrast en trots heeft gemaakt met uw gulle reactie 
m.b.t. laatste Kerkbalansactie!!! 
We gaan de koeriers alvast inlichten en de laatste 
week van mei rollen de SolKas-enveloppen in de 
brievenbussen. 
Reacties: www.kerkrentmeester@pgheusden.nl  
 
 
 
 
 
 

Zondag 14 juni: Heel Heusden Zingt 
Er zijn liederen die veel voor je betekenen. Je hoorde 
ze of zong ze bij een bijzondere gebeurtenis of 
omstandigheid. Telkens als je dat lied hoort, doet het 
je daaraan denken en wordt je weer geraakt. Het doet 
je denken aan een blijde of verdrietige gebeurtenis. 
Aan iemand die je lief was of aan een plek die veel 
indruk op je maakte. Heeft u zo'n lied? Geef dat dan 
aan mij door en schrijf erbij waarom het zo'n betekenis 
voor u heeft. Op zondagmiddag 14 juni zingen we het 
dan in de middagdienst. Die wordt samengesteld uit 
door u ingebrachte liederen en verhalen. Ik hoor 
graag welk lied u veel doet: jmdeklerk@pgheusden.nl 
of via Whatsapp. 
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