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Stille Zaterdag 30 maart om 21.00 uur Paaswake 
o.l.v. ds. Jilles de Klerk. 
 
Paasochtend 
Jezus leeft, de dood heeft niet het laatste woord!  
Dat belijden en zingen we vandaag voluit. Vanaf 
vandaag zingen wij weer het “Ere zij God in den hoge” 
- ons loflied. Het antependium is wit, teken van feest-
vreugde. Er is een nieuwe paaskaars, als symbool 
van een nieuw begin. 
 
Zondagochtenddienst 31 maart om 10.00 uur 
Voorganger : ds. Jilles de Klerk 
OVD  : Marian Bok 
Organist : Jaco van de Werken 
Lector          : Joël van Dis 
Kaars  : Saar Nieuwkoop 
Gedicht  : Noud Nieuwkoop 
Lezingen : Johannes 20: 1 - 10 
  : Johannes 20: 11 - 18 
Zang  : LB. 630: 1, 2 en 4 
  : LB. 624 
  : LB. 601 
Met medewerking van: 
cantorij o.l.v. Jaco van de Werken 
cello: Conny van der Dussen 
cornet: Anneke Schreuders - den Dekker  
fluit: Marriëtte Duijster 
Jongeren op diverse instrumenten 

Er is crèche voor de allerjongsten in de Open Hof, 
kindernevendienst t/m groep 6 van de basisschool en 
10+-club. 

Risus paschalis (paaslach) 
In de middeleeuwen was het gebruik dat de 
voorganger op Paasmorgen een grap vertelde. De 
voorganger probeerde zo niet de lolbroek uit te 
hangen, maar bracht daarmee tot uitdrukking dat God 
door Christus op te wekken de duivel in z’n gezicht 
uitlachte. Want met Pasen trekt God een lange neus 
naar de dood. Doordat de paasgrap in de loop der tijd 
uit de hand liep (te plat, te schuin, te veel) werd die 
van hogerhand door de paus verboden. De laatste 
jaren zie je de risus paschalis in kerken terugkeren. In 
de Paasmorgendienst wil ik het gebruik ook in 
Heusden in ere herstellen. Misschien bent u niet 
gewend in de kerk te lachen of vindt u dit enigszins 
ongepast. Ik hoop dat u begrijpt dat het lachen op 

Paasmorgen in het teken staat van de vreugde over 
Christus’ opstanding. Je hoort die lach al in het 
bekende Paaslied ‘Christus onze Heer verrees, ha, 
ha, ha, ha, ha -llelujah’. 

Het is zomertijd, daarom is vanaf vandaag de 
middagdienst weer in de kerk. 
 
Zondagmiddagdienst 31 maart om 17.00 uur 
Voorganger : ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout 
OVD  : Marian Bok 
Organist : Nicolaas Olie 
Lezing  : 1 Petrus 1: 1 - 12 
Zingen  : Psalm 118: 1 en 9 
  : Lied 637 
  : Lied 195 
  : Lied 368f 
  : Lied 611 
  : Lied 619: 1, 5 en 6 
  : Lied 634: 2 
Collectes: 

1. Plaatselijk ouderenwerk 
2. Onderhoud kerkgebouw 
3. Dakisolatie kerk 

 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke 
groet van de gemeente naar het echtpaar Poelakker 
(Hertogin Joh. van Brabantstraat 17 Heusden). Verder 
zijn er 3 boeketten voor de leiding bij het overnachten 
van de jeugd in de kerk. 

Deze week denken we in het bijzonder aan:  
Mevr. J.H. Bouman - den Dekker, Zorgplein 
Maaswaarden, locatie Wijkestein, Azaleastraat 26, 
4261CW Wijk en Aalburg. 

Woord van dank 
Thans kijk ik terug op de mooie zondagochtenddienst 
van 24 maart waarin ik bevestigd ben als 
wijkouderling. Het stemt mij tot grote vreugde dat ik op 
deze wijze in de gemeente actief mag zijn. Vele 
felicitaties mocht ik in ontvangst nemen. 
Graag wil ik ook een woord van dank uitbrengen voor 
de vele kaarten die mijn vrouw Hetty heeft ontvangen. 
Het medeleven van de gemeente is voor ons een 
grote troost en dat doet ons goed. Zo ook veel dank 
voor de mooie bos bloemen die wij die dag in 
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ontvangst mochten nemen. Hetty en ik zijn heel blij 
met alle aandacht van de gemeente en dit wordt door 
ons zeer gewaardeerd. Hetty verblijft voorlopig nog in 
het JBZ en zal uiteindelijk verder revalideren in de 
Tolbrug. Hartelijke groet, Hetty en Bert Hartsuiker. 

Uit de pastorie 
In de week na Pasen ben ik tot en met zondag 7 april 
niet beschikbaar voor gemeentewerk. Ik neem, met 
andere woorden, in die week vakantie op. 

Overleden 
Zaterdag 23 maart kwam een einde aan het leven van 
Elisabeth Christ-Koenen. Zij revalideerde na een 
heupbreuk en opname in het JBZ sinds enkele weken 
in Het Koetshuis in Waalwijk. De uitvaartdienst zal 
plaatsvinden op zaterdag 30 maart om 10.30 uur in de 
Catharijnekerk in Heusden. Mevrouw Christ-Koenen 
(Bets) zou op 6 april a.s. 100 jaar zijn geworden. 
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar zoon 
en dochter, schoonfamilie en kleinkinderen. 

Wel en wee 
Dhr. Jaap van de Werken uit Waalwijk gaat voor 
revalidatie vandaag naar Eikendonk in Waalwijk. 
Mevr. Geke van de Merwe uit Heesbeen is 
opgenomen in het JBZ in Den Bosch. Wij wensen hen 
een voorspoedig en volkomen herstel toe.  

AGENDA 
Zondag 7 april 2024 verwachten wij in de 
ochtenddienst ds. S. Jumelet uit Zaltbommel en in de 
middagdienst ds. G. Van der Linden uit Waalwijk. 

Welkom aan tafel 
Op de eerste donderdag na Pasen, 4 april, zijn alle 
gasten weer van harte welkom aan tafel in buurthuis 
De Schakel te Oudheusden. De maaltijd wordt om 
17.30 uur geopend en vanaf 17.00 uur staat een 
welkomstfrisdrankje klaar. 

Sam’s kledingactie 
Graag attentie voor Sam’s kledingactie! Zet op uw 
kalender: ZATERDAG 20 APRIL! Dus als u de kast 
weer opruimt, bewaar uw kleding, schoenen, 
speelgoed en knuffels nog even voor het goede doel! 
Over een paar weken komt er nog wat meer info over 
de actie! 

Digitaal collecteren 
Overschrijving t.n.v. PG te Heusden op 
NL37RABO0121707520 of met deze QR: 

 

Bericht van de diaconie 
Om u inzicht te geven van de collecteopbrengsten 
t.b.v. de diaconie, zullen wij deze vanaf heden in de 
Zondagsbrief vermelden zodra deze bekend zijn. 
Januari 
01-01 De Schuilplaats      € 222,00 
07-01 Woord en Daad      € 331,58 
14-01 Plaatselijk diaconaat     € 337,54 
21-01 Open Doors      € 323,88 
28-01 Leprazending      € 282,58 
Februari 
04-02 Werelddiaconaat 
 Kerk in actie t.b.v. Bangladesh € 392,81 
11-02 Plaatselijk jeugdwerk  € 286,95 
18-02 Kerk in actie ’40-dagentijd’ € 369,25 
25-02 Mercy Ships   € 321,50 
Namens de diaconie, Albert Sanders 

De Catharijnekerk weer ‘rein’…. 
Als u dit weekend de Catharijnekerk binnenstapt, ruikt 
u het, ziet u het, merkt u het: Ons kerkgebouw is weer 
brandschoon… Na de intensieve herstel-aanpak van 
de muren en pilaren (zout- en vochtwerking in de 
gemetselde constructies) was alles bedekt met een 
fijn soort stof. Afgelopen maandag heeft een 
schoonmaakbedrijf alle vloeren, banken en toiletten 
schoongemaakt, daarbij dus ook de achtergelaten 
snoeppapiertjes en andere ongerechtigheden. 
Brandschoon! Aan ons, bezoekers kerkgebouw, 
gebruikers, rustzoekenden, de taak, de opdracht onze 
mooie kerk zo schoon te houden. Zodat het voor de 
kosterij een fluitje van een cent is om wekelijks de 
puntjes op de i te zetten. Doet u mee? Laat geen afval 
achter, laat Catharijn fijn zijn! Veel inspiratie gewenst!  
Reacties naar: kerkrentmeesters@pgheusden.nl  


