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Vandaag is het Palmzondag. De kerk gedenkt de 
intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij met 
palmtakken werd toegezwaaid. Het is de zesde en 
laatste zondag van de 40-dagentijd, volgende week 
vieren we het Paasfeest. De stille week begint, de 
week waarin wij intens betrokken willen zijn bij het 
lijden van Jezus en daarin bij het lijden van mensen. 
Voor het laatst hangt er nu een paars antependium 
over de tafel en voor het laatst houden we het Gloria 
in. Vanaf volgende week zal het weer voluit klinken. 
 
Zondagochtenddienst 24 maart om 10.00 uur 
Voorganger : ds. Jilles de Klerk 
OVD  : Willy van der Laan 
Organist : Sander van Keulen 
Lector          : Jacomine van der Schans-de Hoop 
Kaars doven : Jort vd Ven 
Gedicht  : Nora vd Ven 
Lezingen : Zacharia 9: 9 - 10 
  : Johannes 12: 12 - 19 
Zang  : Psalm 24: 1 en 4 
  : Psalm 24: 5 
  : LB. 550 
  : LB. 118: 1, 5 en 9 
  : LB. 345: 3 
  : LB. 418: 1 en 3 
  : LB. 435 
Er is crèche voor de allerjongsten in de Open Hof en 
kindernevendienst t/m groep 6 van de basisschool. 

In deze ochtenddienst vindt de verlenging van de 
indienststelling van de seniorenpastores Hannie 
Branderhorst, Ada Nederlof, Hans Oostdyck en Dick 
Spek plaats. 
Bert Hartsuiker wordt bevestigd als wijkouderling. 

Zondagmiddagdienst 24 maart om 17.00 uur 
Thema: De omgekeerde wereld 
Voorganger : ds. W. Dekker uit Oosterwolde 
OVD  : Willy van der Laan 
Pianist  : Jaco van de Werken 
Lezing  :  Mattheus 21:33 - 46 
Zingen  : LB. 273:1 en 2 
  : Psalm 24: 1, 2 en 3 
  : Psalm 95: 3, 4 en 5 
  : Psalm 118: 8  
  : LB. 866: 1 en 2 
  : LB. 871 
 

Collectes: 

1. Noodhulp Oost Afrika; Ethiopië en Kenia 
(Kerk in Actie)  

2. Instandhouding Eredienst 
3. Dakisolatie kerk 

 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke 
groet en beterschapswens van de gemeente naar 
Bert en Hetty Hartsuiker, Katalijnestraat 1, 4261 BM 
Wijk en Aalburg. 

Deze week denken we in het bijzonder aan:  
Mevr. I. Warnaer-Toetenel, Eikendonk, Eikendonklaan 
2, 5143 NG Waalwijk (afdeling Sering, kamer 98). 
Bericht van Sipke-Eric Feenstra: 
Sipke-Eric geniet van het ontvangen, voorlezen en 
een praatje over de ontvangen kaarten. Steeds als hij  
weer op zijn kamer komt en naar zijn prikborden kijkt 
kan hij weer genieten van de dierenkaarten en leuke 
tekeningen. Samen met hem genieten wij (familie) van 
de leuke afbeeldingen en het benoemen van de 
dierenplaatjes. 

Wel en wee 
We ontvingen bericht dat Grana van Wijk, dochter van 
Diny van Wijk (Oudheusdensestraat 38, 5256 ES 
Heusden) op maandag 18 maart is overleden. Ze leed 
al lange tijd aan een longziekte en ging de laatste 
periode sterk achteruit. Onze gedachten en gebeden 
gaan uit naar Diny van Wijk, haar kinderen en familie.  
We denken ook aan dhr. Rens Wijgers (Mommersteeg 
4b 5251 HS Vlijmen), die vorige week een dag op de 
IC van het JBZ verpleegd werd na complicaties na 
een leverpunctie. De uitslag daarvan is nog niet 
bekend, maar er zijn zorgen rondom zijn 
gezondheidssituatie. We leven mee met hem en zijn 
familie.  
De vrouw van Bert Hartsuiker, Hetty (Katalijnestraat 1 
4261 BM Wijk en Aalburg) moest plots worden 
opgenomen in het ziekenhuis na uitvalverschijnselen 
t.g.v. een auto-immuunziekte. Haar situatie lijkt 
inmiddels gelukkig stabieler. We bidden haar en hem, 
hun kinderen en familie Gods helende nabijheid toe. 

AGENDA 
Zondag 31 maart 2024 Eerste Paasdag verwachten 
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wij in de ochtenddienst ds. Jilles de Klerk en in de 
middagdienst ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout. 

Risus paschalis (paaslach) 
In de middeleeuwen was het gebruik dat de 
voorganger op Paasmorgen een grap vertelde. De 
voorganger probeerde zo niet de lolbroek uit te 
hangen, maar bracht daarmee tot uitdrukking dat God 
door Christus op te wekken de duivel in z’n gezicht 
uitlachte. Want met Pasen trekt God een lange neus 
naar de dood. Doordat de paasgrap in de loop der tijd 
uit de hand liep (te plat, te schuin, te veel) werd die 
van hogerhand door de paus verboden. De laatste 
jaren zie je de risus paschalis in kerken terugkeren. In 
de Paasmorgendienst wil ik het gebruik ook in 
Heusden in ere herstellen. Misschien bent u niet 
gewend in de kerk te lachen of vindt u dit enigszins 
ongepast. Ik hoop dat u begrijpt dat het lachen op 
Paasmorgen in het teken staat van de vreugde over 
Christus’ opstanding. Je hoort die lach al in het 
bekende Paaslied ‘Christus onze Heer verrees, ha, 
ha, ha, ha, ha -llelujah’. 

Op 27 maart is er GEEN avondgebed i.v.m. stille 
weekactiviteiten. 

Passiestonden om 19.00 uur in de Lutherse Kerk, 
Heusden-vesting 
Maandag 25 maart door de Evangelisch-Lutherse 
predikant; 
Dinsdag 26 maart door de Rooms- Katholieke diaken; 
Woensdag 27 maart door ds. Jilles de Klerk. 

Witte Donderdag 28 maart om 16.00 uur Avondmaal 
in Huize Antonius te Heusden-vesting o.l.v. ds. Jilles 
de Klerk. 
Witte Donderdag, gedenken wij de laatste keer dat Jezus 
met zijn discipelen de paasmaaltijd hield. Ook wij vieren 
vanavond deze maaltijd, in gemeenschap met hem. Omdat 
deze viering een feestelijk karakter draagt, is het paarse 
antependium dat in deze tijd gewoonlijk over de tafel hangt 
vervangen door het witte kleed - vandaar dat wij spreken 
van Witte Donderdag. 
Goede Vrijdag 29 maart om 19.30 uur Avondmaal in 
de kerk o.l.v. ds. Jilles de Klerk. 
Vandaag gedenken wij het sterven van Jezus. Een dag van 
inkeer. Daarom branden er van-avond ook geen kaarsen; 
alleen de Paaskaars brandt nog. Ook deze zal straks - aan 
het eind van de dienst - worden gedoofd. Wij weten dat de 

dood, de duisternis, het laatste woord niet heeft; wij weten 
van Pasen, van Jezus opstanding. Daarom kan het toch een 
GOEDE Vrijdag zijn. 

Afspraken rond de viering van het Heilig 
Avondmaal 
De kerkenraad heeft zich gebogen over de wijze waarop we 
in onze gemeente het heilig avondmaal vieren. Daarover 
bestond enige onduidelijkheid, omdat nergens officieel 
vastgelegd is hoe we het precies doen. Ds. Jilles de Klerk 
heeft daarop een voorstel gedaan dat door de Commissie 
Liturgie en Kerkmuziek is besproken en aangevuld. 
Vervolgens heeft het College van Diakenen er naar gekeken 
en enige suggesties gedaan. In de kerkenraadsvergadering 
van 12 maart stemde de kerkenraad na een goede, 
inhoudelijke bespreking met het uiteindelijke voorstel in. De 
belangrijkste punten zijn:  
1) in het heilig avondmaal wordt de gemeenschap met God 
en met elkaar beleden, tot uitdrukking gebracht en beleefd. 
De gemeenschap met elkaar brengen we tot uitdrukking 
door elkaar met een handdruk of met de hand op het hart de 
vrede van Christus te wensen.  
2) vervolgens wordt de apostolische geloofsbelijdenis 
gezongen of gesproken 
3) na de nodiging komen onder het zingen van een lied de 
deelnemers aan het avondmaal naar het koor.   
3) in het koor blijven de deelnemers aan het avondmaal 
voor hun stoel staan. Als de kring gevuld is, gaan we 
gezamenlijk tegelijkertijd zitten.   
4) de deelnemers nemen het brood van de schaal en geven 
de schaal aan elkaar door. 
5) de bekertjes met wijn worden de deelnemers door de 
diakenen aangereikt.  
6) iedere tafel wordt besloten met het zingen van een lied. 
7) de organist die deelneemt aan het avondmaal wordt 
verzocht de gemeentezang vanaf het orgel in het koor te 
begeleiden. Op die wijze is hij/zij opgenomen in de kring van 
avondmaal vierders.  
8) de kinderen van de kindernevendienst komen na de 
eerste tafel en voor de tweede tafel terug in de kerkruimte. 
Dit geeft hun ouder(s) de gelegenheid om bij de eerste tafel 
aan het avondmaal te gaan.  
9) de predikant en dienstdoende diakenen nemen zelf bij de 
laatste tafel als laatste brood en wijn. 
10) de viering van het heilig avondmaal wordt besloten met 
het dankgebed. 

Stille Zaterdag 30 maart om 21.00 uur Paaswake 
o.l.v. ds. Jilles de Klerk. 
In deze paasnacht gedenken wij de opstanding van Jezus 
uit de dood. De dood is overwonnen, het leven is 
teruggekeerd. Wij mogen zingen en blij zijn over deze grote 
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gebeurtenis. Als symbool van deze vreugde zal straks het 
paarse antependium worden verwisseld voor een wit. Wit is 
de feestkleur van de kerk. 

Thuisbakkers gevraagd met Pasen 
Wie wil iets lekkers bakken, zodat het koffiedrinken na 
afloop van de eredienst op Paasmorgen extra 
feestelijk is? We zien uit naar uw en jouw aanmelding! 
Anita Timmermans, 06 20116955 
Nel Rijneveld, 06 12277128 

Uit de pastorie 
In de week na Pasen ben ik tot en met zondag 7 april 
niet beschikbaar voor gemeentewerk. Ik neem, met 
andere woorden, in die week vakantie op. 

Sam’s kledingactie 
Graag attentie voor Sam’s kledingactie! Zet op uw 
kalender: ZATERDAG 20 APRIL! Dus als u de kast 
weer opruimt, bewaar uw kleding, schoenen, 
speelgoed en knuffels nog even voor het goede doel! 
Over een paar weken komt er nog wat meer info over 
de actie! 

Digitaal collecteren 
Overschrijving t.n.v. PG te Heusden op 
NL37RABO0121707520 of met deze QR: 

 

Giften 
Via de H.V.D. ontvangen: 1x € 10; 1x € 15; 1x € 20; 
1x € 65; 1x € 80 en 1x € 100; bestemd voor de H.V.D. 
Hartelijk dank voor deze giften. 

 

 

 

 

 

 

Tussenstand  Kerkbalans: we naderen € 80.000 
Een hoopgevend resultaat, omdat we nog wachten op 
een redelijk groot aantal nieuwe toezeggingen… Dus 
de oproep aan de achterblijvers: 
Kijk nog een keer bij je binnenkomende post en volg 
de adviezen op die in de Kerkbalansbrief staan. En 
als je ’m kwijt bent: bel Rita: 0614696604 of stuur een 
mail naar kerkrentmeesters@pgheusden.nl . 
Alvast bedankt! 


