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Zondagochtenddienst 14 januari 10.00 uur 
Voorgangers : ds. Jilles de Klerk 
OVD  : Anita de Hoop 
Organist : Sander van Keulen 
Lector          : Sifra van der Weegen 
Kaarsjes : Jort van der Ven 
Lezingen : Jesaja 25: 6 - 9 
  : Joh. 2: 1 - 11 
Zingen  : Ps. 107: 1 en 3 
  : Ps. 107: 4 
  : LB. 974: 1, 2 en 5 
  : LB. 525 
  : LB. 526: 1, 3 en 4 
  : LB. 747: 1, 5, 7 en 8 
Er is crèche voor de allerjongsten in de Open Hof en 
kindernevendienst t/m groep 6 van de basisschool. 

Zondagsmiddagdienst 14 januari 17.00 uur 
Voorganger : ds. Matthea Klaasse-Mesch uit Andel 
OVD  : Anita de Hoop 
Pianist  : Sander van Keulen 
Zang + lezingen: Ps. 25: 5 en 8 
  : LB. 840: 1 en 2 
  : LB 178: 1, 2 en 3 
  : Lezing: Jona 1: 1-4  
  : LB 178: 4, 5 en 6 
  : Lezing: Jona 2: 1-2 
  : LB 178: 7, 8, 9 
  : Lezing: Jona 3: 1-5, 10 
  : LB 178: 13, 14 en 15  
  : Lezing: Jona 4: 1-5 
  : LB 178: 10, 11 en 12 
  : Ps. 130c 
  : LB. 248 
  : Ps. 25: 2 en 10 
Collectes 

1. Plaatselijk diaconaat 
2. Onderhoud Beeld & Geluid 
3. Dakisolatie kerk 

 
Collecte-aankondiging voortaan na de dank- en 
voorbeden. 
Vanaf vandaag zal de collecte-aankondiging niet meer 
na het lied na de preek, maar na dank- en voorbeden 
en het Onze Vader plaatsvinden. Liturgisch is het 
juister om de collecte daar te houden. De gemeente 
bidt eerst tot God en voegt vervolgens de daad bij het 

woord/gebed door te geven voor de naaste. 'Ora et 
labora' is de volgorde: bid en werk! De kerkenraad is 
akkoord gegaan met dit voorstel van de Commissie 
voor Liturgie en Kerkmuziek. Na de collecte-
afkondiging zet de organist het voorspel van het 
slotlied in. Ondertussen blijft de QR-code in beeld 
voor de gemeenteleden in de kerk en voor hen die 
thuis de dienst meemaken. Wie contant aan de 
collecte wil bijdragen, kan dat doen bij de uitgang na 
de dienst. In deze nieuwe opzet komen (in de 
ochtenddienst) de kinderen terug onder het naspel 
van het lied na de preek. Daarna volgen dus de dank- 
en voorbeden en het Onze Vader. Na het 'amen' wordt 
dan aandacht gevraagd voor de collectedoelen. 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke 
dank en groet van de gemeente naar organist Sander 
van Keulen. 

Verkiezing van ambtsdragers. Voor de verkiezing 
van de functie van ouderling en missionair ouderling 
zijn vanuit de gemeente 2 aanbevelingen gedaan, t.w. 
Diane Klop als ouderling en Helma van Harten als 
missionaire ouderling. De kerkenraad heeft de 
aanbevelingen overgenomen en hen benoemd. De 
komende week laten de benoemde ouderlingen weten 
of zij de benoeming aanvaarden. Dit betekent dat de 
verkiezingsavond dinsdag 30 januari niet doorgaat. 

Het engelenproject deed góed 
Inmiddels is het engelenproject weer voorbij, maar 
wat deed het goed! Van diverse ontvangers én van de 
mensen die engel waren, en anoniem een kleine 
attentie bezorgden, ontvingen we mooie reacties. Wat 
is dit kleine teken van verbondenheid en gezien 
worden gewaardeerd. En wat geeft het vreugde, iets 
te bedenken en dan juist ongezien te bezorgen. Zo  
mooi om te mogen doen. Engelen: hartelijk dank 
namens alle ontvangers! Missionaire werkgroep, Anita 
Timmermans, Nel Rijneveld. 

AGENDA 
Op het Leerhuis (15 januari, Open Hof van 20.00- 
21.30 uur) gaan we tot aan Pasen de opstandings-
verhalen bestuderen en bespreken. De 1e keer 
behandelen we dat van de evangelist Marcus. 
Spirit (voor jongeren van 13-16 jaar) start weer op 
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dinsdag 16 januari. 
De belijdeniskring komt 18 januari om 20 uur samen 
in de pastorie. 

Zondag 21 januari 2024 verwachten wij in de 
ochtenddienst ds. Jilles de Klerk en ds. S. Jumelet uit 
Zaltbommel in de middagdienst. 
In deze ochtenddienst is de (her-) bevestiging en 
het afscheid van ambtsdragers. Willem Bok 
(ouderling-kerkrentmeester), Coert van Dis (diaken) 
en Bert Nieuwkoop (diaken) worden in hun ambt 
bevestigd. We nemen afscheid van Hans de Weerd 
(ouderling-kerkrentmeester), Jan-Cees Bezemer 
(diaken), Ton Versluijs (diaken) en Anita de Hoop 
(ouderling). Ernst van der Schans (ouderling- 
kerkrentmeester), Hennie de Waal (ouderling) en 
Hennie Spek (ouderling) zullen herbevestigd worden. 

‘Drankje met de dominee’ (17-25 jarigen) gaat 
verder op zondag 21 januari. De eerste keer 
wisselden we van gedachten over de eigen toekomst, 
de tweede keer over de verleiding, gevaren en 
redenen van gebruik van verdovende middelen.  
Op 23 januari vervolgt de Bijbelgesprekskring de 
behandeling van de Gideonverhalen uit het Bijbelboek 
Richteren.  
Open Cirkel (25-40 jarigen) komt op 25 januari weer 
bij elkaar. We gaan dan spreken over het beeldverbod 
uit de Tien Woorden. 

De doopdienst van 28 januari is verplaatst naar 
zondag 18 februari. 

Geef je nu op om kaarsjes aan te steken! 
Beste kinderen, tieners (en ouders), Hartstikke tof dat 
jullie elke zondag aan het begin van de dienst om de 
beurt een kaarsje aansteken! Nu vinden wij het fijn als 
jullie zelf aangeven wanneer je dit zou willen en 
kunnen doen. Dit kan op twee manieren: Jantine Vos 
een appje sturen via 06-37229182, of Je naam in te 
vullen op de lijst die achter in de kerk op de tafel ligt. 
Bedankt voor jullie medewerking! 

De Cantorij is op zoek naar nieuwe leden. 
Vooral naar hen die hun stem willen laten klinken als 
sopraan.  Bent u degene die altijd enthousiast 
meezingt in de kerk of tijdens de dagelijkse 
bezigheden? Koestert u ook een passie voor het 
delen van Gods liefde door middel van harmonieuze 

melodieën? Dan bent u van harte welkom bij de 
Cantorij. Onze missie is om met ons gevarieerde 
repertoire de boodschap van geloof, hoop en liefde te 
verspreiden. Samen zingen wij prachtige christelijke 
muziek  en koesteren we de waarde van samenzang 
als gemeenschap. Of u nu een doorgewinterde 
sopraan bent met jarenlange ervaring of nog maar net 
de eerste stappen in de wereld van koorzang gaat 
zetten, iedereen is welkom! Onder leiding van onze 
deskundige cantor Jaco van de Werken vinden ook dit 
jaar, vanaf 11 januari, onze repetities weer plaats op 
de donderdagavonden, vanaf 19u45 in de Open Hof, 
waar we er samen hard aan werken om ons koor naar 
een hoger niveau te tillen. Maar ook de gezelligheid 
speelt daarbij een grote rol, want samen zingen is niet 
alleen goed voor de ziel, maar ook voor het hart! 
Daarom, dames en natuurlijk ook heren, sluit u aan bij 
de Cantorij. Samen willen we voortbouwen aan een 
muzikale erfenis en wilen we de wereld een beetje 
mooier maken met onze zang. Met muzikale groeten, 
De Cantorij 

Kerkauto 
Wie geen vervoer heeft en graag de kerkdienst wil 
bijwonen kan zich melden bij Maryse Vos, 06 4435 
6394. Maryse probeert dan vervoer te regelen naar en 
van de kerk. Zowel voor een enkele keer als 
structureel. 

Christelijke Vrouwenvereniging " de Ontmoeting". 
Hartelijk welkom op dinsdag 16 januari a.s. om 14.00 
uur in de Open Hof. De Heer Ad v.Gool uit 
Hilvarenbeek komt als spreker met het onderwerp de 
Molenlezing: "Van billen en kruien”. We hopen dat alle 
leden aanwezig zijn. Ook belangstellenden zijn van 
harte welkom. 

Ontvangen giften 
Ouderling Willy van der Laan heeft in december een 
gift van € 20,00 ontvangen voor de kerk. Ouderling 
Hennie de Waal heeft € 10,00 ontvangen voor de kerk 
tijdens huisbezoek. Hartelijk dank voor deze giften! 

De collecte op kerstavond voor Welkom aan Tafel 
(WAT) heeft het mooie bedrag van € 1.860 
opgebracht! Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 
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Digitaal collecteren: 
Overschrijving op NL37RABO0121707520 t.n.v. PG te 
Heusden of met deze QR-code: 

    

Ja, het is weer zover: de Actie Kerkbalans. Binnen 
twee weken komen onze Kerkbalanskoeriers weer de 
brief brengen bij al onze gemeenteleden. De 
voorbereidingen zijn bijna rond, dus laat uw 
gedachten alvast eens gaan over het bedrag dat u dit 
jaar wilt overmaken naar uw kerk. Misschien in 12 
maandelijkse termijnen, misschien in 1 keer, of per 
kwartaal… Volgende week meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren in kerktuin 
Natuurlijk: er zijn redelijk wat parkeerplaatsen in de 
kerktuin. En die worden best goed gebruikt. Maar 
soms… gaat het fout! En wel zodanig dat de kosterij 
klachten krijgt van gemeenteleden die wel MOETEN 
parkeren binnen de tuinmuren. Bijvoorbeeld 
gemeenteleden die slecht ter been zijn, 
gemeenteleden die bijvoorbeeld gehandicapt zijn etc. 
(We hebben het dan nog maar niet over waar een 
eventuele ambulance kan staan…). 
En ja, wie zijn ogen de kost geeft kan constateren dat 
er soms buiten de parkeerplaatsen geparkeerd wordt, 
bijvoorbeeld (uit den boze!) op grafstenen, of op de 
plaats van de ‘kerkauto’. Dus nee, deze ontwikkeling 
moeten we niet willen. 
Daarom, vooruitlopend op een interne discussie 
binnen het College van Kerkrentmeesters met dus 
later officiële spelregels,  nu al: het parkeren van de 
auto in de kerktuin is, naast de vaste plaatsen voor 
predikant, organist, kerkauto en kosterij alleen 
toegestaan voor gemeenteleden en gasten die 
moeilijk ter been zijn, gehandicapt of anderszins 
moeilijk ter kerke kunnen EN voor dienstdoende 
ambtsdragers.  
Valt u niet in voornoemde opsomming dan verzoeken 
wij u vriendelijk uw auto te parkeren in de vesting of 
net daarbuiten. Geniet van een mooie wandeling, 
geniet van het vooruitzicht van een mooie dienst en 
geef ruimte aan onze genoemde groep gemeente-
leden. Reacties naar: kosterij@pgheusden.nl en/of 
kerkrentmeesters@pgheusden.nl. 


